Zie onze God, Hij zit op zijn troon

Wie omvat de zeeén met zijn hand?
Wie formeerde elke korrel zand?
Koninkrijken beven voor zijn stem.
Heel de hemel juicht tot eer van Hem.

Refrein:

Zie onze God, Hij zit op zijn troon.
Laten wij Hem eren.

Zie onze Heer, niemand is als Hij.
Laten wij Hem eren als God.

Wie vertelde Hem wat wijsheid is?

Wie weerlegt Hem die de waarheid is?
Wie verbetert Hem die alles weet?

Wie doorgrondt de daden die Hij deed?

Refrein:

Wie verdroeg de spijkers door zijn vlees?
Wie dan Hij die stierf en die verrees?
Dood en zonde zijn tenietgedaan.

Jezus, Redder, Hij is opgestaan!

Refrein:

God, U troont voor eeuwig!
Vul de aarde voor altijd

God, U troont voor eeuwig!
met uw recht en heerlijkheid.

Zie onze God, Hij zit op zijn troon.
Laten wij Hem eren.

Zie onze Heer, niemand is als Hij.
Laten wij Hem eren.

Zie onze God, Hij zit op zijn troon.
Laten wij Hem eren.

Zie onze Heer, niemand is als Hij.
Laten wij Hem eren als God.

Oorspronkelijke titel: Behold our God.

Ned. tekst: Harold ten Cate

(naar Jesaja 40:12-26; Psalm 22:17; Lucas 24:34; Psalm 57:6, 12; Romeinen 11:33-36)
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